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Vertelling 8–12 jaar

Sprakeloos
Soms weten ze even niet wat ze moeten zeggen. De vrienden van Jezus trekken elke
dag met hem op. Ze horen zijn verhalen, ze zien de wonderen die hij doet. Maar soms 
zegt hij dingen…

Vandaag zitten ze aan tafel.
Er is eten en drinken, het lijkt een gezellig samenzijn.
Maar er hangt een vreemde, onwerkelijke sfeer.
Jezus heeft gezegd dat er erge dingen gaan gebeuren.
‘Een van jullie zal mij verraden’, heeft hij gezegd. Kort daarna is Judas weggegaan.
En toen begon Jezus te praten.
Hij zei dat de grootheid van God zichtbaar zou worden. Dat ze niet ongerust moesten 
zijn. Dat hij de ware wijnstok was, en zijn leerlingen de ranken. Dat er moeilijke tijden 
zouden aanbreken, maar dat de Geest van God hen zou helpen.
Af en toe heeft een leerling een vraag gesteld.
Verder heeft Jezus vooral gepraat.
Nu kijkt hij de kring rond. ‘Ik ben nog even bij jullie’, zegt hij. ‘Nog een tijdje… maar 
daarna niet meer. Dan zien jullie mij niet meer. Maar later zien jullie mij terug.’

Een eindje bij Jezus vandaan buigt een van de vrienden zich naar een ander toe. ‘Wat 
bedoelt Jezus toch?’ fluistert hij. ‘Hoezo “nog een tijdje”? En wat bedoelt hij met dat 
terugzien?’
Jezus kijkt hun kant op. 
‘Begrijpen jullie me niet?’ vraagt hij. 
‘Er gaan erge dingen gebeuren. Jullie zullen verdrietig zijn, en de mensen zullen je 
uitlachen. Maar zo zal het niet blijven, want God is er ook nog. Uiteindelijk zal hij 
je vreugde geven. Je zult zo blij zijn als een vrouw die een kind heeft gekregen. Zo’n 
vrouw heeft pijn gehad, ze is in paniek geweest. Maar uiteindelijk, als ze het kind in 
haar armen heeft, is ze blij en gelukkig. Zo zal het met jullie ook zijn.
Als ik wegga, word je verdrietig. Je weet niet hoe het verder moet, je denkt dat het nooit 
meer goed komt. Maar geloof me: God zal je gelukkiger maken dan je ooit geweest 
bent.’

Als Jezus uitgesproken is, durft niemand iets te zeggen.
Wat zouden ze ook moeten zeggen, tegen de vriend die nu nog bij hen is?
Het wordt even stil in de kamer. En dan zegt Jezus: ‘Weet dat je God altijd alles mag 
vragen. Hij luistert naar je. Hij luistert écht. Laten we bidden.’
Jezus heft zijn handen en kijkt naar de hemel. Zijn leerlingen bidden met hem mee. 
Want bidden kan altijd; ook als je bijna niet weet wat je moet zeggen. 
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8-10 jaar

l
Gesprek: Waarom is er geen vrolijke

stemming aan tafel? Wat belooft

Jezus aan zijn leerlingen? Komende

donderdag is het Hemelvaartsdag. Weten de

kinderen wat er dan gevierd wordt? Wat vinden

ze: is het eigenlijk wel een feestelijke dag? Wat

betekent de belofte van Jezus voor het gevoel

dat we bij Hemelvaartsdag hebben?

Praat ook met de kinderen over weggaan en

terugkomen. Kunnen ze zich nog herinneren

dat ze vroeger verdrietig waren als mama of

papa wegging? En hoe voelt het als ze dan

weer terugkomen?

p
Spel: Over welke dingen kunnen wij ons

vandaag zorgen maken, en waar worden

we verdrietig van? Laat de kinderen

verschillende dingen noemen en schrijf ze op

post it-briefjes. Plak alle briefjes bij elkaar op

de muur. Daarna kan er samen gebeden

worden voor de dingen die zijn opgeschreven.

s
Creatief: Vandaag is het moederdag.

De kinderen kunnen een hart uit

gekleurd papier knippen en er iets

liefs op schrijven of tekenen voor hun moeder.

11-12 jaar

l
Gesprek: Wat vieren we met

Hemelvaart? En wat vieren we met

Pinksteren? Waarom past dit verhaal

bij de tijd van Hemelvaart en Pinksteren?

s
Creatief: Ga samen op zoek naar

muziek die past bij het verhaal.

Welke sfeer past volgens de kinderen

bij het verhaal? Welke nummers kennen zij die

daarbij passen? Is het een nummer dat ook

in de kerk gespeeld en gezongen zou kunnen

worden? Waarom wel of niet?


